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Overlijdensbericht van WEMAL-lid Wilma Feringa (1937-2025) 

 

    

Lieve WEMAL-leden, 

Wij ontvingen het droevige bericht dat Wilma Feringa op 

4 april jongstleden is overleden. Wilma studeerde 

Nederlandse Taal- en Letterkunde met als hoofdvak 

Letterkunde van de Middeleeuwen aan de Universiteit 

Utrecht. Ze was gepensioneerd docente Nederlands van 

het voortgezet onderwijs. In haar woonplaats 

Amersfoort was ze jarenlang stadsgids bij ’t Gilde.  

 
Als lid van de Werkgroep-Sidrac heeft 

Wilma actief bijgedragen aan de 

totstandkoming van het Boek van 

Sidrac. Een honderdtal vragen uit een 

middeleeuwse encyclopedie (Hilversum 

2006. Artesliteratuur in de Nederlanden 

deel 5). Met name bij het vertalen van 

de vraagstukken hebben wij kunnen 

profiteren van haar taalgevoel en 

belezenheid.   

 
Wilma had niet alleen belangstelling voor de artesliteratuur, zij hield ook heel erg van 

poëzie. Na haar pensionering gaf zij cursussen poëzie-lezen aan de Volksuniversiteit. 

Het was haar wens om een aantal van haar lievelingsgedichten te bundelen en aan te 

bieden ter troost en inspiratie tijdens de gedachtenisdienst. Hieronder een gedicht van 

Pierre Kemp (1886-1967) uit deze bundel: 

 

HET LICHT IS ROND 



 

Het licht is rond 

en rolt naar alle kanten 

de bergen op en af, 

de dalen door, 

de wezens in en uit 

en langs de planten 

stijgt het de bomen in 

en gaat het alles voor. 

Waarheen? 

Ik vraag dat niet, 

ik kom, ik ga, 

omdat mijn handen  

en mijn voeten, 

mijn ogen en mijn hart 

zo moeten 

en ik het licht 

nu eenmaal zo versta. 

 

Uit: Verzameld werk, 1976. 

 
Namens het bestuur, 

Orlanda Lie 
 

 
Afmelden  

Wil je de WEMAL-nieuwsflits niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar 

j.e.wessel@law.leidenuniv.nl.  

 

 
 

mailto:j.e.wessel@law.leidenuniv.nl

